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God, 
 
Meestal begin je een brief met: ‘Hallo hoe gaat het ermee?’ Dat 
lijkt mij niet de manier om een brief aan God te beginnen. 
Immers, waaróm zou iemand U vragen hoe het met U gaat? 
Trouwens, ik vraag mij af óf iemand het ooit aan U heeft 
gevraagd. Zo’n vraag kan erop duiden dat het met iemand ook 
níet goed kan gaan, per slot van rekening. Wie zou dat van U 
durven denken? Denken we niet over U in termen als almachtig, 
alwetend, alomtegenwoordig, volmaakt? Houdt dat niet in dat 
dat betekent dat er aan U niets kan worden toegevoegd, of van 
U kan worden weggenomen, zoals oneindig plus of min iets nog 
steeds oneindig is en dus een onzinnige rekensom is. Misschien 
denk ik te moeilijk. ‘Hoe gaat het ermee?’ hóeft niet te betekenen 
dat iemand vraagt naar iemands toestand. Het kan een 
beleefdheidsfrase zijn; een manier om een gesprek te beginnen, 
maar kan ook een teken zijn van oprechte belangstelling. In dat 
laatste geval durf ik het U wel te vragen: ‘Hoe gaat het met U?’ 
Misschien antwoordt U wel: ‘Met mij gaat het goed, dank je. 
Hoe gaat het met jou?’ 
 
Pieter 


